n Fe f;;

Interview
met mezzosopraan
Bernarda Fink

Q)

MAGAZINE VOOR RELATIES VAN HETIMEDERLANDS.RHIEHARMONE

EN HET NEDERLANDS KAMERORKESTM 9dé SEPTEMBER 200"

INGS

vooruitgang e

klinkt als ‘boem’ '

Amvest

26 wil ik wonen




ouverture

Nederlands
Philharmonisch Orkest

Nederlands
Kamerorkest

Leerorkest

Op 5 juli, vlak voor uw en mijn zomervakantie, om 11.00
uur in de ochtend, vond in de Beurs van Berlage een
historische gebeurtenis plaats: het eerste officiéle concert
van het Leerorkest van de Muziekschool Zuidoost. Bijna
negentig kinderen van drie basisscholen uit de Bijlmer,
die vijf maanden geleden nog nooit een instrument had-
den gezien, zaten nu in een voltallig orkest te spelen voor
een volle Yakult Zaal. Het zijn kinderen van alle culturele
achtergronden die onze hoofdstad rijk is. Wie vijf maanden
geleden zou hebben voorspeld dat deze kinderen ooit

op het podium van een echte concertzaal zouden spelen
in een heus symfonieorkest, zou zijn uitgelachen. De
Muziekschool zorgt er in nauwe samenwerking met de
betrokken scholen voor dat ze elke week oefenen, noten
leren en een instrument ontdekken. En nu is er al een
wachtlijst met een paar honderd kinderen uit diezelfde
Bijlmer, die ook zo graag zouden meedoen.

Ik ben er trots op dat het Nederlands Philharmonisch
Orkest met dit leerorkest samenwerkt. Want deze
ochtend was betekenisvol en ontroerend. Hier werd
bewezen dat muziek, klassieke muziek, voor alle kinderen
iets geweldigs kan betekenen. Dat ieder kind recht heeft
op het ontdekken van zijn eigen muzikale talent. Dat
muziek, juist in een wijk waar de maatschappelijke pro-
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blemen zo groot zijn, enorm waardevol is. Deze ochtend
maakte meer indruk dan al die beleidsnotities over
cultuureducatie, die de laatste tijd aan de lopende band
het licht zien. Daarom was het fijn dat de Wethouder van
Cultuur van Amsterdam ook was gekomen. Ze heeft met
eigen ogen gezien wat dit soort initiatieven teweeg kan
brengen. Zelfs het NOS Journaal ruimde tijd in voor het
Leerorkest. Een grote overwinning voor de initiatiefnemer
van dit unieke project: Marco de Souza, de directeur van
de Muziekschool Zuidoost. Hij is de held zonder wie dit
project nooit was ontstaan. Ondanks tegenwerking van

de bestuurders van zijn eigen stadsdeel Zuidoost bleef hij
doorgaan om het geld bijeen te sprokkelen dat nodig was
om deze droom waar te maken. Met visie, liefde, over-
tuigingskracht en doorzettingsvermogen heeft hij iets
neergezet wat later wel eens kan worden gezien als het
begin van de terugkeer van professioneel muziekonderwijs
op de basisschool. Op 5 juli is de lange mars daarvoor
begonnen. En wij lopen mee met Marco.

Schoonderwoerd
directeur

De Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest
wordt ondersteund door het Ministerie van OCW,
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dagboek

Begin dit jaar startte
Muziekcentrum Zuidoost
een bijzonder orkest,
het ‘Leerorkest’.

Op 5 juli gaf dit orkest

in samenwerking met
NedPhO GO! zijn eerste
concert in de Beurs

van Berlage.

Op het podium zaten

82 basisschoolleerlingen
uit de Bijlmer die

in januari voor het

eerst een instrument

in handen kregen.

Jacco Minnaard,

binnen NedPhO GO!
verantwoordelijk voor

educatie, vertelt over

dit bijzondere project.

A

DONDERDAG 28 JUNI

Vanochtend ga ik niet naar de Beurs van
Berlage, maar naar de Santenkraam in
Amsterdam Zuidoost: een basisschool waar
het Leerorkest een generale repetitie heeft
voor de grote presentatie op 5 juli in de
Beurs van Berlage. Het NedPhO heeft dit
bijzondere orkest 'geadopteerd’, Het is een
uniek project van Muziekcentrum Zuidoost
waarbij kinderen vanaf 8 jaar onder school-
tijd, net als rekenen en taal, les krijgen op
een instrument uit het symfonieorkest en
samen vormen zij een groot orkest.

|k geloof mijn ogen en oren niet wanneer ik
in de gymzaal kom: ruim tachtig kinderen
met kleine fagotjes, violen, mini contra-
basjes, trombones, hobo's en een batterij
slagwerk. |k overleg met de dirigent en
organisatoren want vandaag komen ook
een vijftal NedPhO-musici meespelen.

Ook hun mond valt open van verbazing,
zeker wanneer de dirigent zijn hand opsteekt
en iedereen plotseling stil en vol aandacht
is! En er wordt serieus gerepeteerd. Ik zie
in mijn ooghoek Jaap Jonker, eerste violist
van het NedPhO, nog driftig een aantal
viooltjes stemmen en ik ben ontroerd door
al die kinderen op mooie instrumenten en
door de serene kinderstemmen |(ja, in dit
orkest zingen de musici ook!).

In de Beurs ga ik aan de slag met de
brochure NedPhO GO! projecten 07/08 voor
scholen. Knip- en plakwerk, mooie,
sprekende foto's erbij en duidelijk
overzichtelijke informatie. Daarna heb ik
overleg met collega Marianne Kroon over
wat hiervan op de website kan komen.
Altijd belangrijk dat deze actueel is.
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acco Minnaard

VRIJDAG 29 JUNI

NedPhO GO!-collega Sarah Koolschijn en
ik beginnen de dag met een uitgebreid
overleg over verschillende projecten voor
na de zomer. Bovendien ronden we samen
een fondsaanvraag af voor een schitterende
muziektheatervoorstelling. Kinderen in de
leeftijd van 6 tot 10 jaar krijgen in dit project
5 workshops op school en een voorstelling
in de Beurs van Berlage waarin muziek,
literatuur en beeld verbonden worden en
waarvan het thema 'ontdek de kunstenaar
in jezelf' is. Nu maar duimen dat de fondsen
net zo enthousiast worden als wij!

‘s Middags vind ik een cd met foto’s van een
slagwerkproject in mijn postvak. Na twee
workshops van NedPhO-slagwerker Peter
Elbertse aan VMBO-leerlingen van de Open
Scholengemeenschap Bijlmer (0SB]
drumband, gaven zij een optreden op

het ‘Feest van de Muziek’ in Amsterdam
Zuidoost op zaterdag 23 juni. Ik bekijk viug
de foto's en ben weer even terug: een groot
podium, zo nu en dan een flinke bui, de
gezelligheid van de Bijlmer en stoere
jongens. Het programma liep uit vanwege
het weer en ik heb gepraat als brugman
om de jongens erbij te houden, maar ze
stonden er! Een prachtig concert met een
mix van klassieke muziek op de marimba
en pauken van Peter en opzwepende
swingende ‘brassmuziek’ van de drumband.
Muziek verbindt! Met gepaste trots geniet
ik na van het concert.
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Projectmanager NedPhO GO!

MAANDAG 3 JULI

Ik begin deze ochtend zoals vaak op mijn
‘kantoordagen’ met het lezen van mijn
mail. De educatieve werkgroep van het
Contactorgaan Nederlandse Orkesten
stuurt een projectvoorstel over een geza-

menlijk project voor het Speciaal Onderwijs.

Dat lijkt me bijzonder. Ondertussen belt er
een CKV-docent [Culturele Kunstzinnige
Vorming). Hij wil graag volgend seizoen
met een aantal klassen een concert van
het Nederlands Philharmonisch Orkest
bezoeken; of ik tips heb. We komen

al pratend uit op twee concerten met

o0.a. Symfonie nr. 6 van Beethoven en
Scheherazade van Rimski-Korsakov. Hij is
blij verrast te horen dat kaartjes voor het
concert voor CKV-leerlingen slechts € 5,-
kosten.

Later die ochtend hebben directeur Stijn
Schoonderwoerd en ik een overleg over het
opzetten van een masteropleiding voor
professionele musici en workshopleiders
om het werk binnen verschillende
educatieve situaties te professionaliseren.
Wij hebben daar oren naar, maar zijn ook
kritisch over de verwachtingen en eisen
ten aanzien van de musici.

De rest van de dag heb ik de tijd om te
werken aan een eindverslag voor het
Amsterdams Fonds voor de Kunst.

We hebben een mooi bedrag toegekend
gekregen voor een project. Dat is
inmiddels afgerond, rest mij nog een
verslag met foto’s en een financiéle verant-
woording te maken.

WOENSDAG 4 JULI

Het is het einde van het seizoen: het orkest
heeft een wel verdiende vakantie en er

zijn geen projecten op scholen meer.

Ik werk dit seizoen nog naar één grote
presentatie toe: het concert van het
Leerorkest Zuidoost.

Vandaag wordt de Yakultzaal al ingericht
want er zullen onder andere rechtstreekse
beelden geprojecteerd worden. Bovendien
wordt het instrumentarium voor 15.00 uur
in grote kisten afgeleverd. 's Middags komt
Marco de Souza langs, initiatiefnemer van
het Leerorkest. We bespreken mijn zorg-
vuldig opgezette draaiboek; waar komen de
kinderen binnen, waar blijven de jassen en
de tassen, wie opent de dag, wie ontvangt
de presentatrice Gerda Havertong. Honderd
kinderen zullen de zaal binnenkomen met
ballonnen met daarop de tekst: "Je gunt
zo'n kind toch ook een klarinet!” Waar
zetten we die ballonnen, (waar blijven toch
de instrumenten); is het programma niet te
lang, wat doen we als er meer publiek komt
dan dat er stoelen zijn, ik ga even bellen
waar de instrumenten blijven). Het NOS
Journaal wil een item opnemen, fantastisch!
(de vrachtwagen met instrumenten staat

vast op de Wibautstraat: hij kan geen kant
op) Wie heeft de leiding over de kinderen,
hoe komen zij op, enz. enz. Het loopt tegen
zessen, maar de instrumenten zijn er nog
steeds niet! Wat nu? Orkestassistent Sander
is de redder in nood en kan langer blijven.
's Avonds om 19.30 krijg ik een smsje:

de instrumenten zijn er! En Sander heeft
tijdens het wachten alle tijd gehad om een
fantastisch lichtplan te maken.
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DONDERDAG 5 JULI

Om alle docenten van het Leerorkest te
ontvangen ben ik om 7.30 uur in de Beurs
van Berlage. Gelukkig pruttelt de koffie al.
Dan opeens vliegt de tijd: kinderen komen
binnen, ik heet ze van harte welkom en
wens ze veel succes. Cameraploegen en

verslaggevers lopen af en aan want er is
veel pers op af gekomen. De dirigent is
zenuwachtig en loopt koortsachtig heen
en weer. De kinderen lijken daar geen
last van te hebben. De truc met de hand
opsteken om ze stil te krijgen heb ik over-
genomen. Het werkt! Ik geniet van het feit
dat de Beurs volloopt met kinderen en
publiek. Dan geeft NedPhO-slagwerker
Hay Beurskens een roffel op de pauken
en stromen kinderen van het Leerorkest
binnen met ballonnen en beklimmen per
instrumentgroep het podium. De presentatie
is begonnen! Het loopt gesmeerd en het
Leerorkest krijgt regelmatig een staande
ovatie. Stijn Schoonderwoerd haalt de
woorden uit mijn mond als hij in zijn
toespraak zegt dat we trots zijn dat wij als
Nederlands Philharmonisch Orkest mee
mogen spelen in dit fantastische orkest.
Tijdens het opruimen bedenk ik me dat ik
nog een aantal biertjes verschuldigd ben
aan de orkestassistenten omdat ze langer
gebleven zijn. Niet vergeten!




